Afscheid van een lieve, zorgzame en zeer sterke vrouw.

Nel heeft graag de touwtjes in handen.

“Blijf aan mij denken,
aan de mooie tijd die wij samen hebben gehad.”

- Nel -

Wij nodigen u uit om Nel samen met ons te gedenken, een borrel te drinken en
te proosten op het leven. Dit zal plaatsvinden bij Restaurant de Engel,
Burgemeester Wallerweg 2, 3992 DM in Houten van 16.00 tot 18.00 uur.

Boven de Wolken
Dichtbij de Zon en Maan
Staan nu 2 Sterren
Die kijken jullie Liefdevol aan

Nel Kints - Fortrie

weduwe van Joop Kints

* Maasbree, 9 april 1935 1 Houten, 10 december 2024

Onze lieve en zorgzame Moeder, Oma en Omi gaat ons dinsdag verlaten.

Mam is thuis en we gaan in kleine kring het leven loslaten en
omringen haar met liefde.

Dinsdag 10 december zal zij na het overlijden worden opgehaald
om haar lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap.

Wij zwaaien haar die dag uit op de Duitslag 85 rond 15.00 uur.
Wilt u daarbij aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom.

Wij willen alvast iedereen bedanken voor alle steun,
lieve woorden en bezoeken aan mam in deze moeilijke tijd.

José en Harrie

Bianca en Ruud
Fenna en Tessa

Nicole en Sam
Yves, Zia en Zoey

Pauline en Hans
Jurjen

Allard en Romy

Correspondentieadres: Burgemeester Wallerweg 12, 3991 DM in Houten



